
 
Bijdrage van onze dominee 
 
Vogels kijken 
 
Vorig weekend vond weer de Nationale Tuinvogeltelling plaats. In Zeeland waren 
de huismus, de koolmees en de merel de drie meest getelde tuinvogels. Dat 
kwam bijna overeen met de landelijke uitslag; alleen werd daar de derde plaats 
bezet door de pimpelmees.  
Naar aanleiding van dat gebeuren verschenen er ook berichten in de pers over 
het positieve effect van ‘vogels kijken’ op je psychische gezondheid. Dat is zelfs 
wetenschappelijk bewezen, las ik. "Het zet je gedachten op wat anders. Er flitst 
niet van alles door je hoofd, dus het is gewoon een vorm van meditatie", zei een 
enthousiaste vogelaar. Het kan helpen om angst en stress te verminderen, las ik 
ergens anders. In mijn gezin zijn er ook twee die deze hobby ook beoefenen met 
overgave… 
 

Mij deed het denken aan nogal bekende 
woorden van Jezus: “Kijk naar de vogels 
in de lucht, ze zaaien niet en oogsten 
niet, en vullen geen voorraadschuren. 
Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. 
Zijn jullie niet meer waard dan zij?” 
(Mattheüs 6:26) Blijkbaar wist Jezus ook 
iets over het positieve effect van het 

kijken naar vogels, maar Hij geeft er een verdieping aan: ze laten zien hoe hun 
Schepper voor hen zorgt, en dat je daarop mag vertrouwen. En ergens anders 
zegt Jezus over die (meest getelde) musjes: Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. 
Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle 
geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. (Lucas 
12:6-7) Vogels tellen doet God dus ook, op zijn manier: Hij vergeet er geen. Hij 
kan zelfs onze hoofdharen tellen; tja, dat is voor ons wel wat moeilijker… 
Vorig weekend werden we allemaal uitgenodigd om een half uur de vogels te 
tellen die in onze tuin kwamen zitten; Jezus Christus nodigt ons ook uit om naar 
vogels te kijken, maar dan met het oog op God. Hem als hemelse Vader te 
hebben, ook dat kan helpen tegen angst en stress, wist Jezus al. 
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De zee 
 
Bovenstaand bericht geeft een positieve kijk op de goddelijke kant van de 
schepping, verwijzend naar haar Schepper en Bewaarder. Er is echter ook een 
negatief, zelfs demonisch gezicht van de natuur, war we zeker in Zeeland rond 1 
februari bij stil staan: hoe wreed we 71 jaar geleden daarmee geconfronteerd 
werden.  
Hetzelfde water dat leven en welvaart mogelijk maakt, kan dodelijk worden en 
oneindig veel pijn en schade veroorzaken… 
 
Overigens is dat opgestuwde 
zeewater van toen in de Bijbel 
ook wel een beeld voor ons 
mensenhart: hoe onrustig dat kan 
zijn, voortgejaagd en heen en 
weer bewogen door allerlei 
‘winden’ en ‘stormen’ die het 
beïnvloeden (zie Jesaja 57:20 en 
Jakobus 1:6). Dat kan zelfs ook 
wel verwoestende gevolgen 
hebben, voor anderen en voor 
jezelf. 
In elk geval denken we met 
bewogenheid aan allen die toen zwaar getroffen zijn en sindsdien te kampen 
hebben met vreselijke herinneringen en verdriet, en soms nog angst voor wind en 
water. 
 
Groet 
 
De pastorie is niet langer bewoond. Ik ben blij en dankbaar dat ik er ruim 18 jaar 
heb mogen wonen, waarvan de laatste ruim drieënhalf jaar samen met Janke. Een 
prachtig huis, maar de tijd is gekomen om het te verlaten (al hoop ik hier nog 
even predikant te blijven). Dat zal wennen zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook 
voor de protestantse gemeente hier en het dorp Colijnsplaat. Laten we hopen en 
bidden dat zowel gemeente als dorp desondanks een goede, gezegende toekomst 
zullen hebben. 
Met een vriendelijke groet vanuit Kortgene, mede namens Janke, 
 

Ds. Arie Spaans 
 

Vacature predikanten en kerkelijk werker 
 
U kunt dit weekend nog namen aanleveren bij de beroepingscommissie. 
Inmiddels staat er een bericht op onze website en Facebook pagina met de 
vacatures. Er is ook een gezamenlijke website:   www.gelovenopnoordbeveland.nl 
  

Foto: Ronnie Verrijzer  

http://www.gelovenopnoordbeveland.nl/


 
Paaskaars  
 
De liturgiecommissie heeft een nieuwe 
Paaskaars uitgekozen, die door Nel 
Kramer besteld wordt om op Pasen (31 
maart a.s.) in gebruik genomen te 
worden. Daarnaast zal zij zorgen voor 
een bestelformulier op de lectuurtafel 
achterin de Dorpskerk, waarop u een 
‘huispaaskaars’ kunt bestellen door uw 
naam in te vullen op dat formulier.  
 
 
Gooi niet weg! 
 

Afgelopen weken hebben we bij de Spar kunnen sparen 
voor een boodschappenpakket. Bij elke 10 euro die je 
besteedde kreeg je een zegeltje om op te plakken in de 
spaarkaart. Met 50 zegels krijg je dan een 
boodschappenpakket. 
Nu zijn er mensen die niet aan een volle kaart komen. 
Maar als wij de niet volle kaarten  bij elkaar voegen, 
kunnen we toch een volle kaart maken, en deze 
inleveren en besteden aan het voedselkastje. 
U kunt de spaarkaarten inleveren tot 11 februari bij 
Margreet Houterman, Hovenierstraat 18  of  bij fam. 
Den Oudsten, Havenstraat 26. 

Zo kunnen we samen toch nog veel betekenen en andere mensen helpen die 
minder te besteden hebben. 
Bij voorbaat dank! 
 
De diaconie. 
 

 
Agenda 
 
Maandag 5 februari 19:15 u kerkenraadsvergadering (Thuishaven) 
Woensdag 7 februari 9.30 uur creatief koffieuurtje (Zuid-kerkstraat 23) 
 
 

De Bloemen 
 
Afgelopen week is er een bloemengroet extra gegaan namens de kerk naar Bram 
Karman. 
Ook is er een welkomstboeketje namens de kerkenraad overhandigd aan de 
nieuwe beheerders van Dorpshuis De Brug. Zij hebben mooie plannen met het 
Dorpshuis! 
 



 
De collectes  
 
Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
Tweede collecte is voor Kerk in Actie (werelddiaconaat: Bangladesh) 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  onder 
vermelding van “KIA Bangladesh”. 
 

 
 
Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 
Giften voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
 
De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.  
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  

 
 

ds. Arie Spaans 
 
 

Colofon  
 
Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft 
u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl  
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Orde van Dienst voor zondag 4 februari 2024 in de Dorpskerk 
 

Voorganger:   De heer J.F. Tollenaar 
Ouderling:   De heer H. Jobse 
Diaken:   Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:   De heer L. van Moolenbroek 
Koster:   De heer J. Siereveld 
Beeld/geluid:   Mevrouw J.J. Hollestelle en de heer J.A. Brouwer 
Gastvrouw:   Mevrouw E. de Wild 
Lector:   Mevrouw L.E. Kranenburg  
Kindernevendienst:  Mevrouw  P.C. Verhulst 
 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie (werelddiaconaat: 
Bangladesh). De bloemengroet is voor Mevrouw De Looff  
 
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Mededelingen en welkom 
 

Intredepsalm: Psalm 84: 1 en 3 (staande) 
 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
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Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 42: 1, 5 en 7 
 

Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is; 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 
 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
We zingen de Wetswoorden: Lied 310 
 

Eén is de Heer, de God der goden,  
wie buigt voor beelden wordt misleid.  
Ga op de weg van zijn geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
Houd zijn naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 
Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren – 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
 



Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
 
Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: Lied 452 
 

Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
 
Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 
O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 

 
 
Gebed om ontferming en voor het openen van de Schrift 
 
Begin kindernevendienst 
 
1e Schriftlezing: Genesis 21: 9-21 en 25: 12-15 (HSV) 
 



 
2e Schriftlezing: Handelingen 12: 3- 17 (HSV) 

 
Zingen: Lied 8 ( Evangelische Liedbundel)  
 

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 409 ( Evangelische Liedbundel)  
 

Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen, 
van ’t kruis, waar ’k vrij’lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen.   refrein 
 
Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 
 
Die open poort laat d’ ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden, 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden.   refrein 
 
Die open poort leidt tot Gods troon; 
gaat door, laat niets u hind’ren. 
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
die God biedt aan zijn kind’ren.   refrein 
 
In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, 
daar leidt het kruis tot zegen, 
daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus’ bloed verkregen.   refrein 

 
 
 



 
Voorbeden /Stil gebed /Onze Vader 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Slotlied: Lied 235 ( Evangelische Liedbundel) 
 

Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind, 
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind! 
Te zwaar valt m’ elke schrede, als ’k U verlaat. 
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat! 
 
O, doe genad’ ervaren aan ’t bevend hart, 
en breng het tot bedaren bij vreugd en smart! 
Laat m’ aan uw voeten rusten, mij, hulp’loos kind, 
vertrouwen en berusten, voor d’ uitkomst blind! 
 
En blijft m’ ook soms verborgen uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen en leid uw kind, 
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind! 

 
Zegenbede 
 
Zingen: Psalm 72: 11 (berijming van 1773) 
 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa. 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen 
met ‘amen, amen’ na. 

 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw. 
 
 

Een goede week gewenst! 


