
 
Bijdrage van onze dominee 
 
Zegen 
Afgelopen woensdagavond kwamen zes 
leden van de gespreksgroep bijeen in de 
pastorie. Onderwerp van gesprek werd 
met name de zegen zoals we die nogal 
eens aan het eind van de kerkdienst 
gebruiken: 
 
 
 
 
 
De HERE zegene u en behoede u; 
de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Deze woorden komen uit Numeri 6:24-26. Het is God zelf die daar via  Mozes aan 
diens broer Aäron en zijn nakomelingen beveelt om met deze woorden zijn Naam op 
het volk te leggen. Zij zijn de priesters in Israël, en daarom heet dit de 
(hoge)priesterlijke zegen (ook wel bekend als de Aäronitische zegen).  
Deze zegenspreuk behoort tot de joodse oorsprong van het christelijk geloof. In het 
jodendom worden de woorden regelmatig gebruikt, en Luther heeft ervoor gezorgd 
dat ze ook in het protestantisme gangbaar zijn geworden; sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) ook in het rooms-katholicisme.  
 Het zijn plechtige, geladen woorden, zorgvuldig opgebouwd: de eerste regel omvat 

in het Hebreeuws (waarin dit geschreven is) drie 
woorden, de tweede regel vijf en de derde regel 
zeven. De nadruk lijkt te liggen op de zes 
werkwoorden. Het laatste woord ‘vrede’ 
(sjaloom) geeft voor het gevoel nog wat extra 
gewicht aan deze zegen. Dat voel ik zelf zo als ik 
deze woorden uitspreek met zegenende handen 
boven het hoofd van iemand die gaat sterven: 
‘Moge je heengaan in vrede…’. 
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Het volgende vers in Numeri 6 maakt duidelijk dat het God is die zegent. Het is geen 
magisch ritueel, geen toverspreuk, maar een gebed dat een wens uitspreekt en 
tegelijk een belofte die om vertrouwen vraagt en overgave aan de leiding en 
bewaring van Boven. De zegenende handen van een mens mogen daarnaar 
verwijzen. 
 
Actie Kerkbalans 
Deze jaarlijkse inzamelingsactie is weer van start gegaan, ook in onze gemeente. Na 
de Avondmaalsdienst van a.s. zondag zijn de lopers welkom in de consistorie om de 
enveloppen op te halen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Maandag 22 januari 19.15 uur kerkenraadsvergadering (Thuishaven) 
Woensdag 24 januari 9.30 uur creatief koffieuurtje (De Hoge Weie 12) 
 
 



 
  
De collectes:  
 
Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
Tweede collecte is voor: Stichting LUMA Helpt 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
onder vermelding van “Stichting LUMA Helpt” 
 
Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 
Giften voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
 
De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.  
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat.  
 
Colofon 
 
Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. 
Heeft u kopij voor de Zondagsbrief?  Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.   
 

  

mailto:zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl


Kerkdienst op zondag 21 januari 2024 in de Dorpskerk 
Avondmaalsviering 
 

Voorganger:  Dominee A. Spaans 
Ouderling:     De Heer J.F. Tollenaar 
Diaken: Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:       Mevrouw S. de Moor 
Koster:           De heer J. Hollestelle 
Beamer en camera/geluid:  De heer J.J. Siereveld en mevrouw M.H.M. Siereveld 
Gastvrouw: Mevrouw  E. Soetekouw 
Lector: Mevrouw J. Karman 
Kindernevendienst: Mevrouw J.M. Holtman 
 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Stichting LUMA Helpt 
 
De bloemengroet is voor: De heer Peter van Gilst, Westhavenstraat 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Psalm 63:2 en 3 (staande) 
 

Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
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Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 97:5 en 6 
 

Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat. 
Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten. 
Hij redt u uit de hand / van die u overmant; 
uw leven is bewaard /bij Hem die heerst op aard; 
de Heer strijdt aan uw kant. 
 
Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Gebed 
 
Begin kindernevendienst (?) 
 
Schriftlezing: Lucas 10:25-37 
 
Zingen: Lied 320:2 en 3 
 

Bemin uw Heer te allen tijd.  
Dien Hem met alles wat gij zijt.  
Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerste en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader.  
 
Bied uw naaste de helpende hand.  
Spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is het eerste gelijk;  
doet dit, en gij zult leven. 

 



Uitleg en verkondiging. Tekst: Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn 
over zijn wonden en verbond ze. (Lucas 10:33-34a) 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Gezang 449:1,3,4 en 5 
 

God enkel licht, wiens aangezicht  
zo blinkend is van luister,  
ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn  
vervallen aan het duister. 
 
Heer, waar dan heen? Tot U alleen!  
Gij zult ons niet verstoten.  
Uw eigen Zoon heeft tot uw troon  
de weg ons weer ontsloten.  
 
Ja, amen, ja, op Golgotha  
stierf Hij voor onze zonde.  
Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed  
en reinigt ons van zonde.  
 
God onze Heer, wil tot uw eer  
ons klein geloof versterken.  
Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij,  
volgen in goede werken. 

 
Avondmaalsformulier  
 
 
 
 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 

Zingen: Evangelische Liedbundel 289 (staande) 
 

Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
– het gesternte zingt Zijn eer – 
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer  . 
 



Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des mensen,  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
– groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven  
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen – God zij glorie –  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is mijn lichaam –   
door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 

 
Gebeden 
 
Zingen: Lied 377:1,2,4 en 5 
 

Zoals ik ben, kom ik nabij 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij. 
O Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
O Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
O Lam van God ik kom. 
 
Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
O Lam van God, ik kom. 

 
Delen van brood en wijn  
 
 
 



Schriftlezing: Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken 
een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan 
merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt Hij de sluier waarmee 
alle volken omhuld zijn, het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet Hij de 
dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk 
neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: 
‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. Hij is de HEER, Hij was onze 
hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ (Jesaja 25:6-9) 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 402:1,4,5 en 6 (staande) 
 

Toen ik naar mijn naaste zocht,  
waar was jij? Waar was jij?  
Toen ik naar mijn naaste zocht,  
waar was jij?    refrein 
 
Refrein:  
En ik vraag je niet naar huidskleur,  
naar geloof of naar je naam.  
Toen ik naar een naaste zocht,  
waar was jij? 
 
Toen ik dorst en honger had,  
waar was jij? Waar was jij?  
Toen ik dorst en honger had,  
waar was jij? refrein 
 
Ik was ziek en vroeg om hulp,  
waar was jij? Waar was jij?  
Ik was ziek en vroeg om hulp,  
waar was jij? refrein 
 
Overal waar jij zult zijn,  
zal ik zijn, zal ik zijn.  
Overal waar jij zult zijn,  
zal ik zijn. refrein 

 
 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen   (staande) 

 



 
 
 

 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw. 
 


