
 
Bijdrage van onze dominee 
 

Licht en donker tussen de bergen 
 

Onderstaande foto werd door mijn zoon Gerard, die in Zwitserland woont, 
onlangs op de app gezet: 

 

(met zijn toestemming hier gepubliceerd) 
 

Het is natuurlijk een prachtig landschap, maar het deed me ook aan Advent 
denken: Gods mooie schepping bijna helemaal gevuld in duisternis, maar het 
kerkje staat in het licht! Het laat zien wat de roeping van de Kerk van Jezus 
Christus is: licht verspreiden in een donkere omgeving. Niet ons eigen licht, maar 
Gods Licht dat in Christus reddend is verschenen en dat door de heilige Geest 
wordt aangestoken in ons hart. De wereld begrijpt het niet (wij ook niet 
trouwens), maar dat Licht schijnt al 20 eeuwen onverwoestbaar. Wie gelooft, stelt 
zich ervoor open en wil anderen maar al te graag erin laten delen. Ook als je je 
omringt ziet door ‘bergen’ waar je tegen op kijkt en waarvan je je afvraagt: ‘Hoe 
kom ik daar nu toch over heen?’ (Psalm 121) Maar ze mogen ook een teken zijn 
van Gods trouw die ons beschermend omringt (Psalm 125:2). 
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Bijbelgespreksgroep 
 
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op maandagmiddag 11 december in 
de pastorie. Het is de laatste keer dat dit daar mogelijk is. 
Inloop: Vanaf 13.45 uur. 
We buigen ons rond 14.00 uur over programma 14: “Spreek geen kwaad van 
elkaar” uit ons werkboekje “Leef je geloof”. 
Niemand zal zich een kwaadspreker noemen (“Ik mag toch wel mijn mening 
geven?”) Maar wat is eigenlijk kwaadsprekerij? 
Het belooft een interessante middag te worden. 
Graag tot dan! 
Janke 
 
 



 
Gebedsmoment 
 
Gebed geeft toegang tot de Allerhoogste en slaat zo een brug vanaf de aarde naar 
de hemel. Dit kunnen we gezamenlijk doen na de bovengenoemde 
Bijbelgespreksgroep op 11 december a.s. in de pastorie, vanaf 16.00 uur. 
 
Gespreksgroep 
 
Deze groep hoopt weer bijeen te komen op woensdagavond 13 december a.s. om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) ten huize van Nelly en Rinus de Regt 
(Westhavendijk 1). We willen dan verder gaan met de vragen die Anneke 
Groenendijk vorig jaar heeft aangedragen. 
 

        
 
Agenda 
 
Maandag 11 december 13.45 uur Bijbelgespreksgroep (Thuishaven) 
Maandag 11 december 16.00 uur gebedsmoment (Thuishaven) 
Maandag 11 december 19.15 uur kerkenraadsvergadering (Thuishaven) 
Dinsdag 12 december 10.00 uur bijeenkomst Vrouwendienst (Thuishaven) 
Dinsdag 12 december 14.00 uur zangmiddag Cleijenborch 
Woensdag 13 december 9.30 uur creatief koffieuurtje bij Mieneke van Klinken, 
Oosthavenstraat 14 
Woensdag 13 december 20.00 uur gespreksgroep (Westhavendijk 1) 
Vrijdag 15 december vanaf 15.00 uur en zaterdag 16 december 10.00 uur 
kerstmarkt (Dorpskerk) 
Zaterdag 16 december 20.00 uur kerstconcert Advendo-EMM (Dorpskerk) 
 
 
 



 
De collectes  
 
Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
Tweede collecte is voor project “Casa da Paz” huis voor gehandicapten in Portugal 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  onder 
vermelding van “Casa da Paz” 
 
Met onze hartelijke dank! 
 
De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.  
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  

 
Ds. Arie Spaans 

 

 
 

Colofon  
 
Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij 
voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl  
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Tweede Adventsdienst zondag 10 december 2023 in de Dorpskerk 
 

Voorganger:   Dominee A. Spaans 
Ouderling:   De heer A. Karman 
Diaken:   Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:   Mevrouw C Nijsse 
Lector:   Mevrouw J.Karman 
Koster:   De heer H. Jobse 
Gastvrouw:   Mevrouw E. Soetekouw 
Beeld/geluid:  De heer J.A. Brouwer en de heer C. van Gilst 
Kindernevendienst:  Mevrouw M.P. Houterman 
Kaars en gedicht:  Mevrouw C.J. van Gilst 
 

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor “Casa da Paz” in Portugal. De 
bloemengroet is voor de heer Minnaar. 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 466:1 en 3 (staande) 
 

O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
Ja kom, Gij wortel Isaï,  
verlos ons van de tirannie  
van alle goden dezer eeuw,  
o herder, sla de boze leeuw.  
O kom, o kom, Emmanuël!   
Verblijd uw volk, uw Israël! 
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Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
 
Aansteken tweede adventskaars en voorlezen gedicht 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 447 
 

Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot?  
Van je krr, krr, krr, 
doe ‘m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen.  
Je hart is net een huisje, 
waar het gezellig is, 
maar ‘t is er nog zo donker: 
er is iets dat ik mis. 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe ‘m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 

 
Leefregels: Romeinen 13:8-14 
 
Zingen: Lied/Psalm 85:3 en 4 
 

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 
Gebed om Gods Woord en Geest 
 
Begin kindernevendienst  
 
Schriftlezing: Maleachi 3:1-5, 22-24 
 



 
Zingen: Lied 441:1,5 en 6 
 

Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 
Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 
 
Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 

 
 
Schriftlezing: Lucas 1:5-17 
 
Zingen: Lied 158a:1 en 3 
 

God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
 
 



 
Gij zijt de stem der profetie,  
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de Opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 

 
Uitleg en verkondiging. Tekst: Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg 
zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, 
de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt 
de HEER van de hemelse machten. (Maleachi 3:1) 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 109:1 en 2 
 

Al wie dolend in het donker,  
in de holte van de nacht,  
en verlangend naar een wonder  
op de nieuwe morgen wacht;  
vrijheid wordt aan u verkondigd  
door een Koning zonder macht.  
 

Onze lasten zal Hij dragen,  
onze onmacht tot ter dood,  
geeft als antwoord op ons vragen  
ons zichzelf als levensbrood:  
nieuwe vrede zal er dagen,  
liefde straalt als morgenrood. 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’:  
 

(kinderen terug uit nevendienst?) 
 

Zingen: Lied/Psalm 72:1,4 en 6 (staande) 
 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 



 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande) 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
 
 

 


